
 
 
 
 

1. Wees stil voor het aangezicht van God,                        
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
 
2. Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
 
 
U bent mijn schuilplaats Heer,  
 
 
1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!  
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom! 
 
 
 
 
 

Wat de toekomst brengen moge (WK 471) 

Wees stil voor het aangezicht van God (WK 288) 

Zangkwartiertje 
28-01-2024 

Jeugdvereniging Hagestein –  
Hoef en Haag 

3. Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt;  
niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.  

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandelen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.  
 
4. Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.  



 
 
 
1. Abba, Vader, U alleen  
U behoor ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen  
U behoor ik toe.  

 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem 
 
2. Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water door de gouden Godsstad vloeit 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem 
 
3. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem 
 
 
 
 
 
1. Stilte over alle landen  
in deze nacht.  
Vouwen wij tezaâm de handen  
voor deze nacht.  
Welke zonden wij bedreven,  
wil ze Here, ons vergeven.  
God wil goede rust ons geven  
in deze nacht.  
 
2. Stilte over alle landen  
in deze nacht.  
Vouwen wij tezaâm de handen  
voor deze nacht.  
God zal voor ons allen zorgen  
tot het dagen van de morgen.  
Veilig en bij Hem geborgen  
zijn wij vannacht.  

Lichtstad met uw paarlen poorten  

2. Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts voor U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.  
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