
 

 

 

 

 

 

Trouw? We leven in een tijd waarin er weinig bij stil wordt gestaan. 'Trouw' wordt als 
ouderwets en saai gezien. 'Trouw' is iets wat we inzetten wanneer het ons uitkomt. 
Waarom zou je trouw zijn aan één persoon voor een levenslange relatie, als 
afwisseling toch veel leuker is? Anderzijds verwachten we natuurlijk wel trouw van 
werknemers als we werkgever zijn of trouw van de verzekeringsmaatschappij als we 
een claim indienen. Het woord 'trouw' is misschien belangrijker voor ons dan we 
beseffen. Wat is trouw eigenlijk? 

Volgens het woordenboek is 'trouw' dat je je houdt aan een persoonlijke verbintenis. 
In de Bijbel is trouw gekoppeld aan het karakter van God. Trouw zegt iets over wie 
God is en hoe Hij handelt met ons mensen. Hierbij komt de term 'verbond' kijken, die 
in de kerk regelmatig genoemd wordt. God handelt namelijk niet met willekeur, maar 
heeft met de mens afspraken gemaakt met beloften, voorwaarden en consequenties.  

Als Adam God zou gehoorzamen (voorwaarde) zou hij 
eeuwig leven ontvangen (belofte). Bij ongehoorzaamheid 
zou Adam dit verbond verbreken en sterven 
(consequentie). U weet hoe het afgelopen is. En wat 
brengen wij van Gods 'opdrachten' terecht? Wat een 
wonder dat God nog steeds verder gaat met de mensheid, 
die in de weg van Adam verder gaat. Ook in de kerk, waar 
wij vaak onze eigen weg gaan, laat God Zijn genadige 
trouw schitteren. Daar gaat Hij door met Zijn trouw van 
geslacht op geslacht. 

We zijn de HGJB dankbaar dat dit thema ons aangereikt 
wordt voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Het is een rijk en 
boeiend thema. Ik hoop dat het u ook zal raken in uw 
hoofd en uw hart, zodat het leidt tot deze dankzegging: 
'Groot is Uw trouw!'.  

Het uitgangspunt voor dit thema is Psalm 100. Het is een 
kleine Psalm met veel kracht. Op de volgende bladzijde 
vindt u enkele vragen, om deze Psalm te kunnen doordenken. 



 

 

Om verder door te spreken  
 

  

• Wat spreekt u/jou aan in de Psalm? Wat raakte u/jou in de preek bij de opening 
van het winterwerk? Welke vragen laat deze preek bij u/jou achter? 

 

 Kinderen: 
• Volgens vers 3 heeft God ons gemaakt. Wat vertelt dit over wie God is? 
• Er zijn 7 opdrachten in deze Psalm. Kun je ze vinden? (de eerste is 'Juich' V1) 
• Als wij 'de schapen van Zijn weide' zijn. Wat zegt dit over God? 

 
Jongeren:  

• Hoe wordt iemand een 'schaap van Gods weide' (vers 3)? Gaat dat vanzelf? 
• Kun je voorbeelden noemen van Gods trouw in de Bijbel en in je leven? 
• Als God zo trouw is, hoe kan jij aan Hem trouw laten zien? Waarin zou God van 

jou trouw verwachten? Waarom is 'trouw zijn' niet makkelijk? 
 

Volwassenen:   
• God is trouw aan al Zijn beloften. Wat betekent dat voor u/jou? Van welke 

beloften maakt u/jij het meest gebruik? 
• Op welk moment is Gods trouw in uw/jouw leven begonnen? Hoe gaat Hij om 

met uw/jouw momenten van ontrouw. 
• Als we naar Gods trouw kijken, zien we het schitteren in de Heere Jezus. Waarin 

was Hij getrouw en wat betekent dat voor u/jou? 
 

Algemeen:   
• Trouw kun je trainen. Een nieuwe gewoonte kan je leren door zo'n 30-40 dagen 

consequent vol te houden (Bij wekelijkse activiteiten duurt dit wat langer). Welke 
gewoonte van trouw heeft bij u/jou de meeste aandacht nodig: a. dagelijks 10 
min. uit mijn Bijbel lezen (Ps 1v2, Ps 119v97) b. elke dag voor min. 1 persoon uit 
de kerk bidden (Jak 5v16, Ef. 6v18) c. trouw zijn naar de samenkomsten (Hebr. 
10v24-25, Kol 3v16) d. trouw het kringwerk bijwonen (Hand. 2v45-46) e. Trouw in 
het regelmatig bemoedigen van anderen (1 Thes. 5v11) f. Trouw zijn in het 
dagelijks danken en aanbidden van God (Ps.100) g. Trouw zijn in het aangaan aan 
Zijn tafel (1 Kor 11:25) h. Trouw in de kleine dingen (Luk 16v10) i. Trouw in het 
begrenzen van werk/hobby/eigen interesses zodat er genoeg tijd overblijft om 
God te zoeken (Ps. 63v2, Mat. 6v33, Mat. 13v22); j. enz. 

 * de volgorde van bovenstaande gewoontes is willekeurig opgesteld en niet volledig. 



 

 

Huisbezoek. Wat en waarom?  

 
  
Huisbezoeken zijn niet nieuw en bestaan al sinds 1550, oorspronkelijk bedoeld om de 
spreekwoordelijke ‘vinger aan de pols ’te houden en om te ‘onderzoeken ’hoe het 
geloof werd beleefd in de gezinnen. Ergens is dat niet veel anders dan nu, al is de 
manier waarop de bezoeken plaatsvinden wel veranderd. Nog steeds vinden we (met 
‘we’ worden de ambtsdragers bedoeld) het belangrijk om te weten hoe u en hoe jij in 
het geloof staat en daarnaast mag het huisbezoek ook een vertrouwde plek zijn waar 
u/jij terecht kunt met vragen.  
  
Omdat we merken dat het niet altijd eenvoudig is om over het (persoonlijk) geloof of de 
kerk te praten, hopen wij met het jaarthema een handvat te bieden om zo in een 
ontmoeting te spreken over de dingen die u en jou echt bezighouden, zowel binnen als 
buiten de kerk!  
  
Natuurlijk mag u/je het bezoek ook gebruiken om onderwerpen te bespreken die geen 
betrekking hebben op het jaarthema. Voelt u zich vrij om dat ook te benoemen.  
  
Een hartelijke groet van de ouderlingen en bezoekbroeders en we zien uit naar mooie 
ontmoetingen,  
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